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EEN KIJKJE IN HET LEVEN VAN HET BESTUUR VAN
UPENDO NA AMANI 

Amina Yahaya Iddi Msagati en Shabani Nuhu zijn de twee belangrijkste leden van het
bestuur van Upendo Na Amani. Zij coördineren activiteiten, verzorgen de planning en
zijn verantwoordelijk voor de financiën. Dit doen zij samen met Gijs die zes maanden
per jaar in Mambo woont en werkt. In deze nieuwsbrief geven we je een inkijkje in het
reilen en zeilen van Upendo na Amani en het leven van Amina. 

AMINA
Amina is 25 jaar oud en sinds 2015 betrokken bij
Upendo na Amani. Ze overtuigde het bestuur al
snel met haar talent voor organiseren en haar grote
verantwoordelijkheids- en rechtvaardigheidsgevoel.
In Mambo, een echte mannenwereld, wordt zij als
vrouw door iedereen gerespecteerd. Niet alleen in 
 Upendo na Amani maar ook in het dorp. Amina
heeft een dochter van drie. Zij is al net zo slim als
haar moeder. Amina wordt door iedereen gezien
als het geweten van Upendo na Amani.



ZONDAG

ZATERDAG

Om 05:00 uur in de ochtend begint Amina met het koken
van Chai voor haar schoonvader die kok is geweest. De
rest van de dag staat in het teken van het bewerken van het 
land van haar familie. Er is weinig water.  Ze heeft daarom
een lange waterslang gekocht. Vanuit het waterpunt naast
haar huis sproeit ze hiermee het land. Door het
watertekort zijn er in het dorp weinig aardappels, fruit en
groenten beschikbaar.

MAANDAG

Amina: "Op een normale dag
wordt ik rond 06:00 uur
wakker. Het is dan direct tijd
om het huis schoon te maken,
te koken en te ontbijten met
Ugi. Al snel daarna vindt de
bestuursvergadering plaats.
Ook traint de circusgroep op
zaterdag. Vandaag zijn er
ongeveer 78 kinderen. Soms
geef ik hen les maar vandaag
overzie ik de training en zorg
ik dat alles goed loopt. Om
twee uur verzorgen we voor
de hele groep kinderen een
warme, gezonde maaltijd. Dit
doen we eerst met de kleine
kinderen en later met de
grote kinderen in het huis van
mijn ouders. Na het eten blijf
ik even plakken om met hen
te praten over één van de
kinderen die niet naar school
gaat en hoe we ervoor
kunnen zorgen dat hij zo snel
mogelijk weer gaat."

Amina, Shabani en Gijs gaan naar de begrafenis van
Omari, een zeer gerespecteerde man in het dorp. Hij
overleed waarschijnlijk aan longkanker. Alhoewel dat
lastig is te zeggen omdat het nooit door een arts is
vastgesteld. Op zijn begrafenis zijn meer dan 1000
mensen aanwezig. Amina vertrekt na de begrafenis naar
het huis van haar moeder en daarna met haar dochter
Asia, naar de markt. Wanneer ze om 17:00 uur terugloopt
lopen er steeds weer verschillende mensen met haar mee.
Ze vertellen haar hun verhaal. Haar wandeling van een
kilometer kost haar op deze manier meer dan een uur. Na
thuiskomst bereidt ze het eten en verwelkomt ze 's avonds
haar schoonvader bij haar thuis.



WOENSDAG

DINSDAG
Ook op dinsdag vergadert het
bestuur. We verwelkomen
Nasma Nuhudini als nieuw lid.
Omdat zij de deadline voor haar
verpleegstersopleiding in
oktober heeft gemist
ondersteunt zij Amina en
Shabani het komende jaar. Na
de bestuursvergadering start de
wekelijkse vergadering met alle
Barabarani (activiteiten voor
jonge kinderen) leraren. Er is
flink wat onduidelijke
communicatie tussen deze
leraren waar Gijs met hen aan
werkt tijdens de vergadering. Zo
doen ze een oefening waarbij
iemand een vraag stelt en de
ander pas mag antwoorden
nadat hij de vraag heeft
herhaald. Zo oefenen ze het
luisteren naar elkaar. Amina,
Shabani en Gijs bespreken na de
vergadering de voortgang van
de bouw van het klaslokaal en
ze spreken de stoffeerder die
aan de slag gaat met  de muren
en vloeren. In de middag vult
Amina thuis 20 emmers met
water. Hiermee kookt, drinkt en
wast ze een week.

Gijs en Amina gaan samen met Nasma naar Lushoto. Deze
rit over 60 kilometer duurt twee uur ondanks dat de
laatste 10 kilometer onlangs geasfalteerd zijn. Stukje bij
stukje wordt dit geasfalteerde deel iets langer. Ze spreken
in Lushoto mensen van de belastingdienst. Zij helpen de
medewerkers van Upendo Na Amani alle administratie
kloppend te krijgen. Iedereen die werkt voor Upendo na
Amani is ongeschoold. Door dit soort bijeenkomsten
worden ze steeds zelfstandiger. Upendo na Amani werkt
eraan dat ook de belastingaangifte uiteindelijk zelfstandig
gedaan worden.  



Amina besteed vandaag weer een groot deel van de dag aan het bewateren van het land en
het doen van boodschappen op de markt. Vandaag is er op vier plekken Barabarani waarvan
Gijs er twee bezoekt. Shabani, Amina en Gijs bekijken het werk van de stoffeerder, vragen
hem wat aanpassingen te maken en maken het klaslokaal schoon. Asha, Rama en Swaiba zijn
terug van hun 'advanced level secondary school' in Arusha voor de zomervakantie en helpen
de jongere scholieren met hun schoolwerk. Amina begeleidt hen. Zo spreekt ze lang met
Asha, die niet blij is met haar economie docent die haar de verkeerde hoofdstukken liet leren
voor haar examen.

DONDERDAG

Vandaag is een feestdag waarop we de samenvoeging van Zanzibar en Tanzania vieren. In
Mambo merken we daar overigens niets van. Het is ook de dag waarop iedereen de moskee
bezoekt en er geen activiteiten zijn van Upendo na Amani. Gijs blijft een dag in Magumba en
Amina, Asia en Shabani bezoeken hem. Shabani neemt direct een kopie mee van de brief aan
de politie die hen  informeert over de aanstaande  verkeerslessen die zij gaan geven aan de
fietsgroep. De originele brief raakte eerder kwijt ergens tussen Mambo en het politieburo van
Lushoto. Hopelijk komt deze wel aan op zijn bestemming.

VRIJDAG



In Mambo, een dorp in het Usambara gebergte in Noord-Tanzania,
zijn kinderen en tieners 10 jaar geleden een circus gestart . Het circus
is uitgegroeid tot een vereniging , Upendo na Amani, dat allerlei
sport, onderwijs en werk gerelateerde activiteiten organiseerd. Het
doel van de vereniging is de kinderen en jongeren zelfvertrouwen en
vaardigheden geven waarmee ze meer controle krijgen over hun
eigen leven. Op dit moment volgen acht kinderen gesponsord de
middelbare school of universiteit. Ook volgen enkele kinderen een
opleiding tot bijvoorbeeld kok of fietsenmaker. 
Waar AllKidsShouldPlay vanuit Nederland coördineert en sponsort is
Upendo na Amani sinds 2021 de sportvereniging die de kar trekt in
Tanzania. Door in te zetten op onderstaande vijf speerpunten helpen
we kinderen en jongeren op alle mogelijke manieren bij hun
persoonlijke ontwikkeling en vergroten we hun kansen op het vinden
van een baan en daarmee een financieel zekere toekomst.

OVER ALLKIDSSHOULDPLAY

WIJ ZOEKEN JOU! 
De activiteiten, onderwijssponsoring en de begeleiding van jongeren
kost geld. We hebben een groep vaste donoren die ons soms al jaren
maandelijks steunen. Dat is fijn maar het zou nog mooier zijn als
deze groep groeit. Onze Barabarani voor kinderen van 2 tot 6 willen
we graag uitbreiden. En we zoeken voor een gemotiveerd meisje nog
een sponsor voor haar onderwijskosten.

AllKidsShouldPlay is een Nederlandse stichting die Upendo na
Amani ondersteunt en zorg draagt voor het financiële beheer. Al het
gedoneerde geld gaat rechtstreekt naar de lokale gemeenschap. Gijs
werkt als vrijwilliger en donateur mee.

Wil jij ons steunen? Je kunt jouw (maandelijkse) overboeking
overmaken naar IBAN: NL44 INGB 0009 0496 19 t.n.v.
AllKidsShouldPlay of gebruik de QR code voor eenmalige
sponsoring.


